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Sporterfgoed wandelIng



Nood aan een plaspauze? Er zijn gratis openbare toiletten te vinden op  
onderstaande locaties: 

Stadhuis (Grote Markt 58) van 9 uur tot 16 uur
Stadsmuseum (Florent Van Cauwenberghstraat 14) van 10 uur tot 17 uur
Speeltuin stadspark van 11 uur tot 19 uur
Sportvelden naast het begijnhof van 9 uur tot 17.30 uur
Sporthal De Komeet (Eeuwfeestlaan 183) van 9 uur tot 20 uur
Sportcentrum 't Spui (Predikherenlaan 18) van 9 uur tot 20 uur
Sporthal Stadspark (Leuvensevest 54) van 9 uur tot 20 uur

De wandeling begint aan het Archief van stad en OCMW Lier. Sta je op dit moment
niet aan het archief? Geen zorgen! Deze wandelroute is een lus en eindigt op
dezelfde locatie als waar je begint. Neem een kijkje op de kaart en zoek je eigen
startpunt. Vertrek je vanaf het stadsmuseum? Wandel dan de Florent van
Cauwenberghstraat af, weg van de Grote Markt. Sla linksaf de Kapucijnenvest op en
rechts de Paradijsweg in. Dan kom je aan sportlocatie Handbogenhof, pagina 4.
Vanaf hier kan je de route verderzetten. 

Deze wandeling is uitgestippeld ter gelegenheid van Erfgoeddag 2025 rond het
thema ‘Game On!’. De spotlights staan gericht op sport- en spelerfgoed. En laat dat
nu net iets zijn waar stad Lier veel van in de aanbieding heeft. Tijdens deze
wandeling verken je de stad aan de hand van oude verdwenen sportlocaties: Game
over.

De wandeling is ongeveer 5 km. Je vindt de routekaart achteraan deze bundel. De
kleuren op de routekaart komen overeen met de kleuren op de routebeschrijving.

We beginnen op het Paradeplein al onmiddellijk aan een historische sportlocatie. De
Dungelhoeff-site huisvestte vroeger namelijk de kadettenschool, die een voetbalveld
en atletiekpiste had. Je kan er nog steeds aan sport doen, want nu is er het zwembad
LAGO Lier De Waterperels.

Je bevindt je op het Paradeplein voor het archief. Richt je met je gezicht naar het
archief.  Je vertrekt naar rechts en slaat onmiddellijk links af naar de Kazernedreef,
daar wandel je al door twee historische sportlocaties. Voordat de Kazernedreef hier
was, stonden er twee belangrijke sportlocaties van Lier. 
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Faciliteiten



Lyra stadion
Het Lyra stadion bestond tot 1932 uit
gewone sportvelden. Pas hierna werden
de speelvelden uitgebreid met overdekte
staanplaatsen en zitplaatsen voor zo’n
1.100 toeschouwers. De hoofdingang,
vermoedelijk gebouwd na de Eerste
Wereldoorlog, bleef tot de fusie van 1972
ongewijzigd. Na de fusie werden delen
van het terrein verhuurd, waaronder
grond voor een benzinestation. De ingang
werd daarom noodgedwongen verbouwd
en verkleind.

De hal deed dienst als een centrale locatie
voor diverse sportevenementen, waaronder
basketbal, volleybal, handbal en andere
zaalsporten. Ook culturele evenementen en
andere activiteiten vonden er plaats.

De staantribune, ook wel de ‘gradins’ genoemd, werd in
1932 gebouwd toen Lyra naar de Ereafdeling
promoveerde. Onder de tribune kwamen kleedkamers
voor zowel de thuis- als de bezoekersploeg, een
materiaalruimte, een EHBO-lokaal en toiletten. Naast het
stadion was er ook een openluchtbasketbalveld, waar de
vrouwelijke basketbalploeg van Lyra trainde.
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De Pallieterhal beleefde zijn hoogdagen in de
jaren 1970, toen verschillende sportclubs er
succesvol speelden, vooral basketbal en
volleybal. Voor de basketbalploegen was de
sporthal een belangrijke upgrade ten opzichte
van de sportvelden op het Sionsplein. 

Pallieterhal Europana



Je wandelt verder langs de Kazernedreef richting Mechelsesteenweg. Aan de
Mechelsesteenweg sla je links af en volg je verder richting de stadsvesten. Steek de
Mechelpoort over tot aan de vesten. Steek de straat over naar rechts en loop de
Begijnenvest op. Verlaat de vesten onmiddellijk links zodat je op de Kannunik
Davidlaan uitkomt. Hier vind je op nummer 31 het Handbogenhof aan
Dienstencentrum ’t Schoppeke. 

Handbogenhof
Schuttersgilden ontstonden in de
14de eeuw als lokale milities uit de
gegoede burgerij, die orde en
veiligheid waarborgden. Ze waren
ook sociale verenigingen en
evolueerden mee met de
maatschappelijke veranderingen. De
gilden, zoals de Sint-Sebastiaangilde
voor handboogschutters en de Sint-
Jorisgilde voor kruisboogschutters,
beschermden hun gemeenschappen
en noemden zich "schutterye",
verwijzend naar hun beschermende
rol en niet naar het schieten zelf. Ze
vervulden steeds meer de rol van
een militie dan van een ambacht en
worden beschouwd als de oudste
verenigingen in onze regio. 

Het Handbogenhof diende als oefenterrein voor de Sint-Sebastiaangilde. Hun
gildehuis was op de Grote Markt. De poort op de foto bood toegang tot het hof. In
1952 werd de poort verplaatst naar de Begijnhofstraat aan de ingang van de Bles –
waar die nu nog steeds te vinden is –, die vroeger ook toegang verleende tot het
Handbogenhof.

Vervolg je weg langs de Kanunnik Davidlaan en sla links af op de Begijnhofstraat.
Loop de Begijnhofstraat af tot op het Zimmerplein. Steek het plein over naar de Sint-
Jansbrug. Sla na de brug rechtsaf naar de Netelaan. Aan je rechterkant bevond zich
het stedelijk zwembad.
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Stedelijk zwembad
De eerste steen van het stedelijk zwembad aan het stadspark werd gelegd op 2
december 1967 door minister van Volksgezondheid Raf Hulpiau. Twee jaar later, op
20 december 1969, werd het zwembad officieel geopend. De bouw van het zwembad
kostte uiteindelijk meer dan 27 miljoen BEF, wat te verklaren viel doordat Lier met dit
zwembad het eerste hypermoderne zwembad van het land kreeg, compleet met een
beweegbare bodem. 

Ga verder langs de Netelaan. Steek ter hoogte van de bushalte de straat over en
vervolg je weg verder via de Leopold III-laan. Neem een flauwe bocht naar links naar
de Arthur Vanderpoortenlaan. Volg deze straat tot je op de Berlarij uitkomt. Steek
deze straat schuin naar rechts over en wandel het Kluizeplein op. Hier kom je aan de
achterkant van wat vroeger de Normaalschool was. 

Het zwembad was meer dan dertig
jaar een belangrijke locatie voor de
stad, tot het in 2006 plaats moest
maken voor het nieuwe zwembad,
de Waterperels, op de
Dungelhoeffsite. Tegen 2011 was
het oude zwembad aan het
stadspark volledig verkommerd,
gevandaliseerd en op sommige
plekken zelfs uitgebrand. Het
gebouw werd uiteindelijk gesloopt.
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Zwembad normaalschool
De normaalschool van
Lier was de eerste in
Vlaanderen en heeft
een rijke geschiedenis
doorgemaakt. Na de
verwoesting van het
oorspronkelijke gebouw
tijdens de Eerste
Wereldoorlog, werd er
een nieuw en modern
schoolgebouw
opgetrokken. 

Dit nieuwe gebouw bevatte ook een eigen binnenzwembad, dat in Art Deco-stijl was
ontworpen, speciaal voor de leerlingen van de school.

Loop rechtdoor over het Kluizeplein naar de Kluizestraat. Sla in de Kluizestraat rechts
naar de Hazenstraat. Vervolg je weg tot aan het Sionsplein.
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Basketbalvelden Sionsplein
Na de Tweede Wereldoorlog werden de
basketbalvelden op het Sionsplein aangelegd.
Ze werden veel gebruikt door de Lierse jeugd,
maar ook door professionele teams zoals BUS
Fruit Lier. In het midden van de jaren 1960
groeide de populariteit van basketbal. Er
werden wedstrijden georganiseerd op het plein,
waarbij afsluitingen werden geplaatst en
bezoekers moesten betalen om de wedstrijden
bij te wonen.

Vervolg je weg naar links over het Sionsplein en neem de helling naar de Sionsvest.
Blijf op de vesten. Ga door het Spuihuis en vervolg je weg. Ter hoogte van de huidige
Kanoclub vind je de locatie van het ‘Zwemkotje’, de voormalige openlucht
zwemlocatie van Lier.
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Zwemkotje
Tot 1947 was er aan de Kleine Nete
een beschermde openbare
zwemplaats, in de volksmond het
‘zwumkôtje’ genoemd. Deze plek
werd zelfs bewaakt door een
redder. Het zwemkotje bestaat nog
steeds en wordt nu gebruikt door
de Lierse Kanoclub. Zwemmen in
het water is tegenwoordig niet
meer toegestaan.

Zwemmen in open water was altijd een lastig punt in Lier. Al in 1736 werd het
verboden. Pas in de 19de eeuw werd er een stukje van de Nete aangewezen waar
zwemmen wel toegestaan was, maar dit onder strikte voorwaarden, zoals het
dragen van specifieke zwemkledij. Vrouwen mochten toen helemaal niet
zwemmen; dit veranderde pas in de 20ste eeuw. Er volgde daarna veel discussie
over de locatie van het zwemgebied en de wetgeving eromtrent. Uiteindelijk werd
in 1927 het zwemkotje gerealiseerd, dat tot 1947 in gebruik bleef. 

Wandel verder langs de vesten tot aan de Frederik Peltzerstraat. Steek hier over. Ben
je niet goed ter been, gebruik je een rolstoel of heb je een kinderwagen bij? Neem
dan de Anton Bergmannlaan. Ondervind je geen moeilijkheden met trappen, loop
dan de vesten terug op. Neem ter hoogte van de Ernest Staeslei de trappen naar
beneden. Steek de Anton Bergmannlaan over en sla de Ernest Staeslei in. Ga rechts
het Renaat Veremansplein op. Steek deze helemaal over en loop richting de
Kruisbogenhofstraat.
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Kruisbogenhof
Vanaf de 16de eeuw begonnen de
militaire taken van de gilden
langzaam te verdwijnen, mede
doordat de handboog werd
vervangen door het buskruit. De
taak van de schuttersgildes als
beschermers waren enkel lokaal nog
van toepassing en ze werden steeds
meer een vereniging dan een
krijgsmacht. In vredestijd werden er
iedere zondag schietwedstrijden
gehouden, gefinancierd door de
stad, waarbij de resultaten
zorgvuldig werden genoteerd. De
gildeleden droegen een uniform van
witte kaproenen en witte laken
kleding met een rode boord, de
kleuren van de stad. 
De Kruisbogengilde, ook wel Sint-Jorisgilde, is de oudste en voornaamste
gilde van de stad. Ze hadden hun oefenterreinen hier in de
Kruisbogenhofstraat en hun gildehuis bevond zich op de Grote Markt. 

Het Kruisbogenhof was de laatste locatie op onze route. Vervolg de route verder om
je weg terug te vinden naar Archief Lier. Daar vind je nog een heel aanbod aan
andere Erfgoeddagactiviteiten. 

Loop de Kruisbogenhofstraat verder af tot aan de Antwerpsestraat. Sla hier rechts af.
Vervolg je weg langs de Antwerpsestraat over de brug en sla links de Baron
Opsomerlaan in. Vervolg je weg langs deze straat naar de stadskantoren van Lier. Ga
door de poort om het Paradeplein te bereiken.
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